
Help jij deze oorlogswinter mee? 
Start nu een actie: help mee als vriendengroep, kerk, school, 
bedrijf of sportgroep!

Geef vandaag. 
Morgen bundelen we hulp. 
Overmorgen bezorg je 
warmte, eten en hoop.
100% van je gift  
besteden we aan hulp. 

We vullen 40.000 
bananendozen in 
onze eigen inpakfabriek.

Doel: 250.000 mensen 
per jaar helpen in deze 
oorlog. 

Maak het verschil met 
een doos levensmiddelen
Help gezinnen 2–4 weken in de frontlinie overleven. 
Scan de QR en doneer €40,-

DE NOOD IS HOOG! 
4e oorlogswinter op rij. 
Maak het draaglijk.

Voorbeelden van acties zijn:
- Een donatie via dorpeninzameling
- Collecte in de kerk
- �Supermarktactie; deze bevelen we van harte aan!
- Dorps-flessenactie
- Ben je zelf creatief? We staan open voor alles!
- Een stand op een markt
- Sponsorloop

- Inzameling gevulde bananendozen
- Bingo organiseren

Deze actie heeft veel effect en raden we 
van harte aan: Huis-aan-huis Friese 
Rijders-folders flyeren in je omgeving.

“�We heartily want to recommend the Friese 
rijders with their project: Largest humanitarian 
aid convoy for Ukraine in the winter ’24/’25”

Oleksandr Karasevych 
Oekraïense ambassadeur in Den Haag

“�Ik zie iedere dag de grote nood onder de 
Oekraïense bevolking, daarom steun ik de 
Friese rijders bij deze winteractie van harte!”

Alle Dorhout  
Staatsecretaris ministerie van 
buitenlandse zaken en voormalige 
Oekraïense ambassadeur in Nederland

Help jij mee de landelijke actie bekend te maken in jouw omgeving?
Als je een actie wilt opstarten denken we graag mee en voorzien we je van informatie. Of help mee om 
flyers, posters en kleurplaten te verspreiden in je omgeving; op scholen, bij bedrijven, in kerken of de 
sportclub. We kunnen je op diverse manieren en met promotiemiddelen ondersteunen. 

Neem contact op via promotie@frieserijders.nl. Wil je weten welke goederen in de dozen richting 
Oekraïne gaan? Kijk op frieserijders.nl.

doneer een doos!
Voor € 40,- doneer je een bananendoos vol  
voedsel en hulpgoederen. Hiermee help je een  
gezin 2-4 weken in de frontlinie overleven.
Scan de QR en doneer € 40,-

(IBAN: NL54 RABO 0378 9895 29 t.n.v. Stichting Friese Rijders)

Mede mogelijk gemaakt door

Het beste 
humanitaire  hulptransport van Nederland. Al 1.000.000+ mensen geholpen.

Foto: Jarno van den Noort 



Het beste humanitaire hulppakket van Nederland
Stichting Friese rijders biedt hulp aan Oekraïne. Onze missie is het organiseren van hulptransporten 
naar de gebieden waar de nood het hoogst is. We zijn actief sinds het begin van de oorlog.  
Wekelijks zijn er een 100-150 vrijwilligers actief met als hart van de organisatie onze inpakfabriek  
in Haulerijk. Centraal in Noord-Nederland. In onze inpakfabriek zijn op de inpakdagen meer dan  
70 vrijwilligers en Oekraïense vluchtelingen per dag aan het werk met het vullen van de tienduizenden 
bananendozen. Vanuit onze Oekraïense partner, overheid en contacten krijgen we terug dat onze  
banendoos het beste hulppakket in Oekraïne is. 

Eigen inpakfabriek
De eigen inpakfabriek van de Friese rijders is voor Nederland een uniek concept.  
Aan rollenbanen werken vrijwilligers samen met Oekraïense vluchtelingen.  
Voor de Oekraïners is dit een manier van verwerking van hun leed en het geeft hun  
de mogelijkheid hun thuisland in oorlog te helpen. Een gevulde bananendoos helpt  
een gezin 2-4 weken in de frontlinie. 
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#LANDELIJKE ACTIE

Hulp is van levensbelang,  
help ons helpen

Wat doen we met uw € 1,-?
Het geld besteden we aan voedsel,  
medische en hygiëne producten, generatoren  
en diesel voor de vrachtauto’s. We vullen  
bananendozen met voedsel en transporteren  
deze elke week naar Oekraïne. Veel van deze  
levensreddende dozen gaan naar de frontlinie.

Elke week een vrachtauto hulp
We rijden gemiddeld elke week met een volle 
vrachtauto humanitaire hulpgoederen naar  
Oekraïne. We helpen hiermee alleen al 80-100 
ziekenhuizen en medische locaties. Vooral in de 
frontlinie is de nood hoog. In September ’25 zijn we 
met een 20 Friese rijders vrijwilligers oa naar een 
ziekenhuis geweest om hulp te brengen. Zij waren 
voor 80% afhankelijk van hulp die gebracht werd!

Deze winter is de vierde en moeilijkste op rij voor 
Oekraïne en haar bevolking. Sinds het begin van 
de oorlog hebben we al ruim een miljoen mensen 
kunnen helpen. Helaas is hulp nog steeds en 
meer dan ooit van levensbelang. Dit is waar we 
als Friese rijders met onze partner in Oekraïne 
goed in zijn; Van elke gedoneerde € 1,- in een  
korte tijd directe efficiënte en effectieve   
hulpverlening organiseren! 


